o KAPELPOST
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BESTE MENSEN,

Allereerst natuurlijk voor iedereen een heel goed 2024!

We hopen dat dit jaar weer gevuld mag worden met vreugdevolle momenten, mooie belevenissen en
ontmoetingen. In onze kapel, maar ook daarbuiten.

In deze eerste kapelpost van 2024 kijken we even terug naar Kerstmis 2024 en vindt u weer een overzicht van
de komende vieringen.

VIERINGEN VAN DECEMBER,

Zondag 07 jan. 10.00 uur Mieke Dik en Henk Trimbach
Driekoningen
Zondag 14 jan. 10.00 uur Johan van der Leest
Zondag 21 jan. 10.00 uur Niels van dalsum
Zondag 28 jan. 10.00 uur Henk Trimbach
Zondag 04 febr. 10.00 uur Janneke van der Leest en Sylvia Scholten

ZONDAG 7 JANUARI - Driekoningen.

Het thema vandaag is: “Een aanraking.”

De koningen maken een lange en zware reis. Wat komen ze tegen en wat ervaren ze?

Is het een aanraking vanuit de hemel? Is er een verandering?

Ook wij zijn op reis in ons leven van alle dag. Staan wij open voor die aanraking vanuit de hemel?
Het kan ons weer hoop en perspectief geven op onze reis.

U bent van harte welkom in deze driekoningenviering.

ZONDAG 14 JANUARI

Roeping tot mens-zijn

Vroeger werd het woord 'roeping' gebruikt voor priesters en religieuzen. Wanneer een jongen naar het
seminarie ging, zei men: hij heeft roeping, of als een meisje het klooster binnentrad, had zij roeping.
Langzamerhand zijn we erachter gekomen dat roeping niet iets is voor priesters en religieuzen of dominees,
maar dat iedere christen een roeping heeft. ledere christen heeft de roeping om anderen gelukkig te maken.
ledere christen heeft roeping om zijn eigen onvervangbare plaats in dit leven in te nemen.



ZONDAG 21 JANUARI
Zondag 21 januari gaat de Mistralviering anders dan anders.

Het thema is tradities, wat betekenen ze voor ons? Wat gebeurt er als we breken met onze tradities? Maken
we nieuwe? Kortom deze viering ziet er anders uit dan we gewend zijn. De dirigent en bestuursleden hebben
deze viering voorbereid. Niels van Dalsum vervult de taak van voorganger.

Breken we met tradities? Mistral zingt niet!

Koor Amicanto uit Heeswijk-Dinther is gevraagd om deze viering muzikaal te ondersteunen!

Amicanto bestaat al 35 jaar en is, net als Mistral, begonnen als een jongerenkoor. Maar ook net zo als bij
Mistral, zijn de jongeren niet meer zo jong, maar vormen zij nog steeds een gezellige club die graag zingt. Ook
dit koor verzorgt maandelijks vieringen in de kerk in Dinther.

Amicanto staat onder leiding van Ludwig Attevelt en wordt begeleid door Karen Roelofs-Vogel op piano.

ZONDAG 28 JANUARI

‘Ilk gaf je gaven en talenten,

stop ze niet zomaar in de grond,

ga erop uit, vermenigvuldig,

deel het en vertel het rond.’

Het thema van deze viering met een meditatief karakter is 'Talenten'.
Teksten, muziek en stiltemomenten vormen de inhoud van deze viering.

ZONDAG 4 FEBRUARI
Het leven loopt niet altijd op rolletjes, maar kent ook tegenslagen, zoals ook Job heeft ondervonden. Jezus

laat de mensen zien hoe je er voor de ander kunt zijn. Hij wil daarvoor niet aanbeden worden, nee Hij doet
gewoon zijn werk. Hoe kunnen wij in zijn voetsporen treden?
Kunnen wij Bijzonder zijn door gewoon te Doen?

TERUGBLIK KERSTMIS 2023

Wat hebben we mooie vieringen gehad!

Het begon al om 10.00u met de viering in samenwerking met de
Samen op weg kerk en Kans Plus. Het was lekker druk en heel
feestelijk, mede door de muzikale ondersteuning door het ‘Koor
zonder noten’. Mooie herkenbare kerstliederen brachten iedereen in
een echte kerststemming.

Het kerstverhaal vertelt door Ds. Edo Lasseur en Erick Mickers, die als
herders het woord namen was prachtig en werd door iedereen stil
aanhoord. Een gezellige afsluiting met koffie en thee en wat lekkers
was voor velen een mooi einde van de ochtend.

Daarna was het om 16.00u de beurt voor de kinderen en hun
(groot)ouders.

Ook hier was erg veel belangtelling voor het verhaal van
Joram, de knorrige herder. Kerstliedjes werden gezongen en
begeleid door (kinder)muzikanten.

Het was de eerste keer dat deze viering om 16.00u begon in
plaats van om 17.00u en het is iedereen heel goed bevallen. Er
waren veel kinderen die lekker voorin de kapel op de grond
konden zitten op meegebrachte kussens of gewoon op de
verwarmde vloer. Dit gaf een heel knus gevoel.




En dan was er de viering om 19.30 met Mistral. Zoals vanouds voorafgegaan door kerstliederen die men kon
meezingen, afgewisseld met mooi luisterliederen.
Heel vertrouwd en ook feestelijk, een mooie start van Kerstmis.

Op eerste kerstdag was er om 10.00u een sfeervolle kerstviering met het Terlinde koor.
Ook hier was het gezellig druk en bleven veel mensen lekker koffie drinken na de viering.

Op oudejaarsdag was er een meditatieve viering die (natuurlijk) over tijd ging. Gelukkig hadden ook hier weer
veel mensen de tijd genomen om mee te vieren en het oliebollen bakken uit te stellen tot 's middags.

We kunnen terugkijken op een mooie drukke kersttijd waarin veel moois te beleven was.

VAN HET BESTUUR:
Natuurlijk wil het bestuur iedereen een geweldig goed nieuwjaar wensen. Dat doen we als
kapelgemeenschap vaak op een bijeenkomst aansluitend aan een viering in een nieuwjaarsbijeenkomst in de
maand januari. Dit jaar is dat door omstandigheden niet goed mogelijk in januari.
Daarom willen wij de nieuwjaarsborrel aan onze jaarvergadering koppelen die omstreeks maart zal
plaatsvinden, waarbij het reilen en zeilen van onze kapelgemeenschap aan de orde zal komen. De precieze
datum is nog niet bekend, daarover ontvangt u nog bericht.
Onze penningmeester heeft de stand van zaken van januari 2023 alvast vergeleken met die van 2024, en dat
ziet er heel vergelijkbaar uit, dus daar kunnen we zeer tevreden over zijn.
In deze kapelpost staat veel moois, met een terugblik op Kerst, wat een prachtige dag met veel bijzondere
vieringen was dat. En nu alweer het jaar 2024, dat met frisse moed van start is gegaan. Het zijn roerige tijden,
waarin wij elkaar vast zullen moeten houden om steeds het goede te kunnen zien. In de vieringen zit de
inspiratie om dat met elkaar te doen. Wij geloven dat wij als gemeenschap er voor elkaar kunnen zijn, en dat
ons bidden en vieren ons kan ondersteunen.

Johan v.d. Leest, voorzitter



GEDACHTE

Tijd glijdt door onze hand als water
en laat soms enkele druppels na.
Want hierop volgt altijd het later,
laat slechts herinneringen na.

Die in een kringloop ons omringen,
onze gedachten laten gaan.

Over de reeds voorbije dingen

die ons dan weer voor ogen staan.
De tijd begint steeds met seconden
die tikkend naar minuten gaan.

En die daarna de uren vonden

om die hun slag te laten slaan.

Zo gaat de tijd al vele jaren

en eeuwenlang in 't ritme voort.

Je vraagt je af wat zal er komen

je hebt niet alles in de hand.

Heb je visoenen om te dromen

van het ooit aan ons beloofde land.
Houd dan die droom in je gedachten
laat je omstralen door Zijn licht,
spreek met je hart om te verzachten
een liefdevol nieuwe jaar in zicht.

De volgende kapelpost komt uit op 3 februari. Graag kopij inleveren tot en met zondag 28 januari
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