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Beste mensen, 

Terwijl Pasen nog gevierd gaat worden is deze kapelpost van april alweer een 

feit. 

In de kapelpost van maart hebt u alle informatie over de Goede week en Pasen 

al gekregen. Hopelijk heeft u een fijne voorbereiding op het Paasfeest gehad en 

geniet u nu van een heerlijk Paasweekend. 

Zoals gewoonlijk vindt u in deze kapelpost weer alle informatie voor deze 

maand. Naast de vieringen willen we u ook nog even attent maken op de 

jaarvergadering en lezing op 8 april. U komt toch ook? 

En natuurlijk vieren we deze maand koningsdag en kijken we uit naar de 

dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag. Alle drie bijzondere dagen  

met hun hele eigen sfeer en beleving. We wensen u mooie dagen toe. 

  

VIERINGEN  VAN APRIL.  

Zondag          07 april.         10.00 uur         Henk Trimbach en Sylvia Scholten 

 

Zondag          14 april.         10.00 uur         Marianne ten Westenend en Mechteld Mickers 

 

Zondag          21 april.         10.00 uur         Jeanne van Boxtel, Riki Schellekens en Johan van der Leest 

 
 

Zondag          28 april.         10.00 uur         Erick Mickers 
 

Zondag          05 mei.           10.00 uur         Annemie Langius en Mieke Dik 
 

ZONDAG 07 APRIL 

'Enthousiasme werkt aanstekelijk'. Vuur grijpt om zich heen, geeft warmte en licht. Zo kunnen woorden 

mensen begeesteren en enthousiast maken. Inspirerende verhalen spreken aan, raken tot diep in de ziel, 

worden doorverteld. Als een lopend vuur gaan verhalen hun weg door de wereld. Ze worden op een 

windvlaag van enthousiasme verder gedragen.  

 

ZONDAG 14 APRIL 

Op deze zondag horen we hoe de leerlingen na Pasen door Jezus worden uitgezonden. 

Die missie, visie en zending geldt nog steeds voor ieder van ons. 

Hoe kunnen we samen bouwen aan een nieuwe wereld? 

Met gebed en gezang zullen we ons samen “buigen “ over de opbouw van een beschaving van liefde. 

U bent welkom ! 

 

 

 

 

 

 



ZONDAG 21 APRIL 

‘Eigenaarschap,  Ik ben de Goede Herder’ 

Tegenwoordig doet in bedrijven en opleidingen een nieuwe term opgang: Eigenaarschap. Daarmee wordt 

bedoeld dat medewerkers en leerlingen/studenten verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de taken 

waarvoor ze staan. Dat ze vanuit een intrinsieke motivatie er voor willen zorgen ‘dat het goed komt’.  In het 

evangelie van vandaag geeft Jezus aan wie Hij wil zijn: de Goede Herder; een herder die zijn schapen kent en 

zijn schapen kennen hem. Hij wil zijn kudde naar rijke weiden leiden en heeft daar alles voor over. We gaan in 

deze viering op zoek naar de diepe betekenis van ‘eigenaarschap’, zoals Jezus die toont. Hoe kunnen wij Hem 

hier volgen? Hoe kunnen ook wij zeggen “Hier ben ik”, klaar om te doen wat van me gevraagd wordt! 

 

ZONDAG 28 APRIL 

In verbinding blijven, een hele kunst. 

Met wie wil je in verbinding blijven, wil je het contact niet verliezen? 

Met je kinderen, je partner, je vrienden? Met jezelf, met het leven, met God misschien? 

In deze meditatieve viering gaan we de stilte in, luisterend naar inspirerende teksten, 

samen biddend om ons verbonden te mogen weten met al wat is.  

 

ZONDAG 05 MEI  
Geroepen tot Bevrijding. 

Bevrijding wat betekent dat? In deze viering willen wij nadenken over bevrijding in ons zelf. 

Hoe doen wij dat? Mogelijk vinden wij antwoorden, worden wij geraakt, 

door tekst en muziek tijdens dit samenzijn. 

 

HERHALING UITNODIGING JAARVERGADERING 8 APRIL 2024 

 

Beste Kapelganger,                                                                                                         

 

graag nodigen wij je uit voor de jaarvergadering van de Kapelgemeenschap.  

 

Met het jaarverslag dat u binnenkort ontvangt geven wij een overzicht van de activiteiten in 2023. Als bestuur 

willen wij samen met u terugkijken naar het afgelopen jaar. Wat heeft ons geïnspireerd, wat hebben we 

gemist en waar kijken we naar uit.  

Op maandagavond 8 april, in de Tuinkamer, gaan wij graag in op vragen naar aanleiding van het jaarverslag. 

 

Hierna zal Adriaan Sanders (heemkundekring Uden) ons meenemen naar de betekenis 

van de Kruisheren in Uden.  

Als we zeggen dat we als Kapelgemeenschap ter Linde de traditie willen voortzetten “in de 

geest van de Kruisheren”, wat bedoelen we dan eigenlijk?  

 

Wij hopen door deze jaarvergadering elkaar te kunnen inspireren om als 

Kapelgemeenschap het leven volop te kunnen blijven vieren. 

 

Dus:  Voel je welkom op 8 april om 19.30 uur in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel.  

De koffie staat klaar! 

                                                                                       Namens het bestuur, Johan v.d. Leest, voorzitter.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



GEDICHT 

                                                                      Toch wordt het lente 

                                                                      En tóch geloven dat het lente wordt, 

                                                                      al valt de koude regen neer in stromen 

op kale, zwarte takken van de bomen; 

al zijn de dagen lichteloos en kort. 

 

En tóch geloven dat de zon het wint, 

al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 

zoals een mens, in ’t donker van de zorgen, 

soms plotseling een zonnig plekje vindt. 

 

                                                                      En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 

                                                                      ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

                                                                      zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde: 

                                                                      Die leeft, maar uit de dood is op gestaan. 

                                                                                                                                                   Nel Benschop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende kapelpost komt uit op 3 mei. Graag kopij inleveren tot en met zondag 28 april. 
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